
 

Vormselproject 

OP WEG NAAR 

MORGEN 

 
 
 
 
 

   Hij   

 
 
 

Hoofdstuk drie 
  

Ik hoor bij Hem, 
dus ook bij de mensen  

die geloven  

in God en in Jezus 
 
 
 
 
 



 
 

Geloof je  
dat de planeet Pluto bestaat? 

Je hebt hem toch nooit gezien! 
O, hebben anderen je dat verteld,  

mensen die er wat van weten. 
 

Geloof je 
dat God bestaat? 

Je hebt Hem toch nooit gezien? 
O, hebben anderen je dat verteld,  

mensen die er wat van weten. 

 
Kijken naar God  

is juist als kijken in die onmetelijke ruimte. 
Je ziet wat lichtspikkeltjes 

en je weet dat het sterren zijn. 
Je weet dat hun licht  

er vele jaren over doen 
om ons op aarde te bereiken. 

 
Wil je wat meer van de ruimte weten 
dan heb je een sterke telescoop nodig, 
die de signalen uit het heelal opvangt 
waardoor je een beeld kunt krijgen 

van wat er allemaal gaande is. 
 

         Wil je een beeld van God krijgen 
dan heb je ook een soort telescoop nodig, 

een gelovig oog 
waardoor je iets kunt ontdekken 

van die onzichtbare en ongrijpbare God. 
 

Met je gelovig oog  
kun je iets van God ontdekken  

in de schoonheid van de natuur, 
in het wonder van het leven, 

in het goede dat mensen doen. 

En als je goed weet te kijken  
naar Jezus van Nazareth 

ook dan ontdek je in hem veel van God. 
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1 Ik geloof. 

 

 

Ik geloof 
 
Ik ben anders dan anderen  

want ik geloof in God.  

Sommigen vinden dat gek,  

omdat ze God  

nog nooit hebben gezien. 

Maar ik geloof  

dat er een God bestaat!  

Dan ben ik maar anders. 

Voor God is namelijk iedereen gelijk.  

God vindt mij niet anders. 

 
 

 
 
 
 

God is een geheim 
  
God is een geheim 

Hij is overal verborgen 

Maar toch kun je hem zien 

Kijk maar naar de hoge bomen 

Naar de vlinders en de bloemen 

Naar de oneindige zee 

God is een geheim 

Hij is overal verborgen 

Maar toch kun je hem horen 

Luister maar naar de stilte 

Naar de vogels en de mensen 

Naar een zingende stem 

God is een geheim 

Hij is overal verborgen 

Maar toch kun je hem ontdekken 

Zet je oren en je ogen open 

En je hart en ook je ziel 

God is een geheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloven dat er méér is... 
 

We geloven dat er méér is 

dan steeds meer spullen kopen 

en voortdurend kansen najagen.  

Dat liefde en vriendschap  

belangrijker zijn voor een mens. 
 
We geloven dat er méér is 

dan het recht van de sterkste  

en voor jezelf vechten. 

Dat het leven aan diepte wint  

als je elkaar helpt. 
 
We geloven dat er méér is 

dan het grote wereldgebeuren,  

waarin je meegezogen wordt.  

Dat gewone mensen hier  

en nu geschiedenis kunnen maken. 
 
We geloven dat er méér is 

dan hersens kunnen begrijpen  

en theorieën kunnen verklaren. 

Dat er wonderen gebeuren  

waarop niemand durfde hopen. 
 
We geloven dat er méér is 

dan handen kunnen maken 

en ogen kunnen zien. 

Dat er een God is, groter dan wij,  

die ons en onze wereld draagt. 
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De koning die God wilde zien 
 

 

In een ver land leefde eens een 

koning die tegen het eind van zijn 

leven treurig werd. 'Kijk,' zei hij, 'nu 

heb ik in mijn hele leven alles 

meegemaakt wat een mens maar kan 

beleven en van alles gezien en 

gehoord. Alleen één ding heb ik niet 

gezien: God. Dat zou ik toch nog zo 

graag willen.'  

Daarom gaf hij bevel aan alle wijze 

mensen in zijn land om hem God te 

laten zien. Hij was gewend dat 

iedereen hem gehoorzaamde. En hij 

riep alle wijze mensen bijeen, maar ze 

wisten niet wat ze zeggen moesten.  

Toen kwam er een herder van het 

veld die het bevel van de koning had 

gehoord en hij zei: 'Mag ik uw wens 

vervullen?' 'Goed,' zei de koning.  

De herder bracht hem naar het open 

veld en wees naar de zon.'Kijk in de 

zon,' zei hij. De koning keek omhoog, 

maar de glans van de zon verblindde 

hem. Hij sloot onmiddellijk zijn ogen 

en boog zijn hoofd. 'Wil je soms dat 

ik blind word?' riep hij. 'Maar 

koning,' zei de herder, 'dat is toch 

maar één ding in het grote heelal, een 

zwak schijnsel van de heerlijkheid 

van God, een klein vonkje van zijn 

eeuwige glans. Hoe wilt u dan met uw 

zwakke, tranende, knipperende ogen 

God zien? Zoek hem met andere 

ogen!'  

De koning was stil geworden. Hij zei: 

'Ik zie dat je een wijs man bent. 

Antwoord me nu: Wat was er vóór 

God er was?' Na enig nadenken zei de 

herder: 'Begin maar te tellen.' De 

koning begon: Eén, twee...' 'Nee, nee,' 

zei de herder, 'u moet beginnen met 

wat er voor de één komt.' 'Hoe kan 

dat nu?' zei de koning. 'Voor één is er 

toch niets?' 'Heel goed bedacht, heer 

koning. Ook vóór God is er niets.'  

'Nu nog mijn derde vraag: Wat doet 

God?' De herder zag dat het hart van 

de koning al niet meer zo hard was als 

tevoren.'Goed,' zei hij, 'ik zal u op die 

vraag antwoorden. Maar laten we dan 

onze kleren verwisselen.'  

De koning legde zijn mantel en zijn 

kroon af en bekleedde daarmee de 

herder. Zelf trok hij de oude vuile 

mantel van de herder aan en deed de 

herderstas om. De herder ging op de 

troon zitten, nam de gouden scepter 

en wees naar beneden waar de koning 

stond als een arme man. 'Kijk,' zei hij, 

'dat doet God. De één verhoogt hij en 

de ander laat hij naar beneden gaan.' 

De koning stond stil en dacht na. 

Plotseling keek hij op en zei 

verheugd: 'Nu begrijp ik iets van 

God.'     
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een pagode 

2 Wereldgodsdiensten 
 

Elke geloofservaring begint met in verwondering openstaan voor het wonder van 

het leven, voor de schoonheid van de natuur, voor de onmetelijke ruimte van het 

heelal. Gelovige mensen zien achter alles wat bestaat, iets van God, een goddelijke 

kracht, een goddelijke persoon. 

Dat gelovig zijn krijgt vorm op vele manieren en in vele tradities. Men spreekt 

hier wel van wereldgodsdiensten. 

 

Animisme 
 

Dit is een verzamelnaam voor allerlei godsdienstige belevingen waarin hogere 

machten worden gezien in natuurverschijnselen, in dieren, in bomen enz.  

Meestal worden deze praktijken bestempeld als heidendom, maar wellicht is 

het de eerste en oudste vorm van godsdienstbeleving. 

Aan de grondslag ligt toch dezelfde ervaring: dat er meer is dan we zien en 

voelen. 

 

 

Twee Oosterse godsdiensten: 
 

Hinduïsme 
Hinduïsme is de verzamelnaam voor  

de geloofsbeleving en de godsdienstige  

gebruiken van de meerderheid van de  

bewoners van India. Het is de oudste  

godsdienst in de wereld, het heeft  

geen stichter (=oprichter) en is ontwikkeld  

in een periode van 4.000 jaar. Bekend (berucht)  

is hun kastestelsel.  

De Veda is hun heilige boek. 
   

Boeddhisme 
Boeddhisme is een godsdienst en filosofie  

(= een denk- en leefwijze) gesticht in India 

circa 525 voor Christus  

door Siddhartha Gautama,  

ook Boeddha genoemd.  

Het omvat ook verschillende stromingen.  

Vooral in Tibet wordt het nog gevolgd. 
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Drie godsdiensten met geloof in één God  
(= monotheïsme) 

 

Jodendom 
 
Het jodendom is ontstaan in het Midden Oosten  

met Abraham als aartsvader en Mozes als de  

voornaamste grondlegger. Israël is hun vaderland 

maar ze zijn verspreid over heel de wereld. 

Hun heilig boek is de Tenach en de inhoud is  

hetzelfde als het Oude Testament van de  

christelijke bijbel.                   een synagoge 
 

Christendom 
 
Het christendom komt voort uit het jodendom  

en is een verzamelnaam voor alle godsdienstige  

groeperingen en kerken ontstaan rond de persoon  

van Jezus van Nazaret.  

De bijbel is het heilige boek. Het bestaat uit het  

Oude Testament en het Nieuwe Testament, en dit  

laatste gaat over Jezus en de eerste tijd na zijn dood. 

Enkele grote christelijke kerken zijn:  

de Rooms-Katholieke kerk, de Anglikaanse Kerk,  

de Grieks-orthodoxe Kerk, de protestantse kerken 

(dit is ook weer een verzamelnaam voor vele                               een kerk 

groeperingen). 
 

Islam 
 
De Islam is in de zevende eeuw gesticht door  

de profeet Mohammed op het Arabisch  

Schiereiland.  

De Koran is hun heilig boek.  

Verschillende elementen vanuit het jodendom 

en het christendom zijn hierin opgenomen.                              een moskee 

 

 

 

 

 

 

 
Kijk ook eens op internet: www.schooltv.nl/heilige_huisjes 
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3  Ik geloof.  

Wat betekent dat? 
 

"Ik geloof" kan twee betekenissen hebben: 
 

Ik geloof dat . . . .   

= ik neem iets aan voor waar (iemand op zijn woord geloven) 

= ik denk dat iets sus of zo is, of dat iemand dit of dat  

   doet / gedaan heeft, maar ik weet het niet zeker,  

   ik kan het niet bewijzen. 
 

Ik geloof in  

= ik ben er vast van overtuigd dat iemand of iets kan bestaan 

= ik heb een vast vertrouwen op iemand  
 
Beantwoord de volgende stellingen met ja of nee 

en vul dat in in de laatste kolom    
              � 

Ik geloof dat er meer is dan ik zien kan.  

Ik geloof dat er achter het bestaande een onzichtbare kracht is.  

Ik geloof in wonderen  

Ik geloof in God  

Ik geloof dat God alles gemaakt heeft  

Ik geloof dat alles vanzelf gekomen is.  

Ik geloof dat God een oude man is.  

Ik geloof dat er een betere wereld kan komen  

Ik geloof dat Jezus van Nazaret ons de weg wijst naar een betere 

wereld. 

 

Ik geloof dat Jezus niets te maken heeft met ons leven van alledag.  

Ik geloof dat er engelen bestaan  

Ik geloof dat er een hemel is  

Ik geloof dat alleen katholieken in de hemel komen  
 

 
Jezus van Nazaret wordt ook genoemd 

Jezus Christus = (Jezus) Messias = (Jezus) de gezalfde 

de mensenzoon, de zoon van God 

rabbi = leraar, meester, 

goede herder, licht van de wereld 
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God is anders 
 

Waarom zeg je 'God bestaat niet'? 

Is dat niet een beetje dom? 

Wat 'bestaat' is wat je ziet: 

waar je lekker in kunt spitten, 

met je vingers aan kunt zitten, 

dat bestaat. Dat kun je wegen, 

kom je op de straat hier tegen. 

Maar God is wat anders, niet? 

Waarom doe je dat? Dat gaat niet, 

alsof er geen God meer is. 

Snap je dan niets van dit lied? 

Als de mensen elkaar haten, 

blijven kletsen, blijven praten, 

niet aan vrede denken kunnen, 

en elkaar geen leven gunnen, 

nou, dan is ook God er niet. 

 

 

 

 

Ik begrijp God niet 
 

Kun je er met je verstand bij? 

Dat God de mensen leven geeft. 

Wij zaaien dood en verderf. 

Dat God ons de aarde in handen gaf 

Wij maken er een vuilnisbelt van. 

Dat God ons zijn zoon 

naar de aarde stuurde. 

Wij sloegen hem aan het kruis. 

Begrijp jij het 

dat God ons nog niet zat is? 

Dat hij nog steeds iets in ons ziet? 

Ik begrijp God niet. 

Ik zou het anders doen, 

als ik hem was. 

Maar ik ben God niet. 

 

 

 

Ik geloof 
 

Ik geloof in kleine mensen 

die grote dingen doen, 

in voortrekkers, geroepenen,  

voorbeelden, 

die de weg gaan van 

helpen, recht zoeken, 

vrede stichten, vergeven, 

tot het uiterste 

de zwakken, de hongerigen, 

de armen, de mensen  

die kapot worden gemaakt,  

de stervenden, de getuigen, 

de dromers, de mensen 

die in opstand komen, 

die blijven hopen. 
 
Ik geloof 

in een beweging van mensen, 

een steeds langere stoet 

die voorttrekt op de weg 

naar een betere wereld, 

waar elk mens een plaats heeft,  

waar voor ieder te eten is, 

waar mensen kunnen werken 

en zingen. 
 
Ik geloof dat die mensen 

niet tevergeefs bezig zijn, 

dat die wereld komt, 

hier, nu en straks. 
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4  Wie was Jezus van Nazaret? 

 
 

• Hij was de zoon van Jozef en Maria, 

een timmerman en zijn vrouw, 

woonachtig te Nazaret. 

� Tijdens de volkstelling onder keizer 

Augustus werd hij geboren te 

Betlehem. Israël was in die jaren bezet 

door de Romeinen. 

� Hij was een jood en opgevoed in de 

joodse godsdienst. Om zijn boodschap 

te begrijpen moet je eigenlijk ook een 

beetje van de joodse godsdienst 

afweten. 

� Rond zijn dertigste trok hij van huis 

weg om rond te trekken om te preken. 

Over de eerste 30 jaar van zijn leven 

weten we haast niets. 

� Het eerste dat opvalt in de verhalen 

over zijn leven is zijn aandacht voor de 

zieken en gebrekkigen van zijn tijd. 

Blijkbaar had hij de bijzondere gave 

dat hij mensen kon genezen van hun 

kwalen.  

Zieken en gebrekkigen in die tijd 

kwamen ook op maatschappelijk vlak 

veel te kort. Jezus' aandacht voor hen 

tekent zijn zorg voor de kleine en 

zwakken in de samenleving. 

 

 

� Het tweede wat opvalt is zijn 

welwillende houding tegenover de 

"zondaars" van die tijd: de tollenaars 

(belastingambtenaren in dienst van de 

Romeinse bezetters en dus gezien als 

verraders) en de prostituees. Hij gaat 

vriendschappelijk met hen om, niet 

omdat hij hun gedrag goedkeurt maar 

wel omdat hij het goede in hen naar 

boven wil halen. 

� Het derde wat opvalt is zijn harde 

houding jegens de joodse priesters en 

schriftgeleerden. Zijn kritiek op hun 

leefwijze is bijzonder scherp. Hij 

verwijt hen dat ze alleen maar oog te 

hebben voor de vele kleine regeltjes en 

wetjes in de joodse godsdienst en op 

grond daarvan anderen veroordelen. 

Volgens hem gaan ze in tegen de 

eigenlijke bedoelingen van de wetten 

en regels. 

� In zijn preken gebruikte hij heel vaak 

verhaaltjes uit het dagelijks leven 

waaraan hij dan een aparte wending 

geeft. Zo maakt hij voor zijn 

toehoorders duidelijk wat hij wil 

zeggen. Die verhaaltjes noemen we 

gelijkenissen of parabels. Zie de 

volgende pagina's.

Hij stierf toen hij 33 

jaar oud was. Als een 

misdadiger was hij aan 

het kruis geslagen. 

Toch leeft hij voort in 

zijn volgelingen, in alle 

mensen die in Hem 

geloven. Zij worden 

christenen genoemd. 

Ook nu heeft hij nog 

een enorme invloed. 

Zijn geboorte markeert 

het jaar één van de 

christelijke jaartelling. 

Naast de christelijke 

jaartelling zijn er nog 

anderen in gebruik. 

Waarschijnlijk hebben 

geleerden zich toen 

wat vergist en is hij in 

feite geboren in het 

jaar 4 vóór onze 

jaartelling. 
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5 We kijken naar Jezus,  
naar zijn verhalen, naar dingen die hij deed. 

 

De rijke en de arme 
 

  
'Er was eens een rijk man. Hij ging 

gekleed in purperrode en zuiver linnen 

kleren en hield elke dag een 

schitterend feest. Voor zijn deur lag 

een arme bedelaar die overdekt was 

met zweren. Hij heette Lazarus. Graag 

zou hij zijn honger stillen met de 

kruimels die van de tafel van de rijke 

vielen. Er  kwamen echter alleen 

honden om zijn zweren te likken.  

Toen ging hij dood, en de engelen 

brachten hem naar een ereplaats naast 

Abraham. Ook de rijke stierf en werd 

begraven. Hij leed vreselijke pijnen en 

toen hij vanuit het dodenrijk omhoog 

keek, zag hij ver weg Abraham met 

Lazarus aan zijn zijde. 

Vader Abraham, riep hij, heb 

medelijden met me en stuur Lazarus; 

dan kan hij de top van zijn vinger in 

het water steken en mijn tong 

bevochtigen, want ik lijd veel pijn in 

deze vlammen.  

Zoon, denk er eens aan dat jij het in je 

leven altijd goed hebt gehad, en 

Lazarus altijd slecht. Nu wordt hij 

getroost en jij gepijnigd. Bovendien 

gaapt er tussen jullie en ons een diepe 

afgrond. Zo is het onmogelijk van 

hieruit naar jullie te gaan of 

omgekeerd. 

Ik smeek u, vader Abraham, stuur 

Lazarus dan naar mijn ouderlijk huis, 

want ik heb vijf broers. Dan kan hij ze 

waarschuwen zodat zij niet zoals ik 

terecht komen in deze plaats waar 

pijniging hun wacht.  

Ze hebben de geschriften van Mozes 

en de profeten, zei Abraham, laten ze 

naar hen luisteren. Ach nee, vader 

Abraham, maar als iemand van de 

doden naar hen toegaat, dan zullen ze 

een nieuw leven gaan leiden.  

Maar Abraham zei: Als ze niet 

luisteren naar Mozes en de profeten, 

zullen ze ook niet overtuigd worden 

als iemand van de doden opstaat.' 
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De arbeiders in de wijngaard 
 

 
.

Iemand heeft een wijngaard. Er is 

veel werk de winkel en vroeg in de 

morgen gaat hij naar het markt-plein 

om mensen te zoeken die in zijn 

wijngaard willen komen wer-ken. 

Hij spreekt met ze af dat ze tien euro 

krijgen voor een hele dag werken. Ze 

gaan meteen aan de slag. 

Om tien uur gaat hij nog eens kijken, 

want hij heeft nog te wei-nig 

arbeiders in zijn wijngaard. Op het 

marktplein vindt hij een groepje 

mannen die nog geen werk hebben. 

"Komen jullie ook in mijn wijngaard 

werken. Ik zal jullie betalen waar je 

recht op hebt".  

Om twaalf uur en om drie uur gaat 

hij weer op zoek naar arbei-ders 

voor zijn wijngaard. Steeds maakt 

hij dezelfde afspraak: "Ik zal jullie 

betalen waar je recht op hebt" 

Om vijf uur gaat hij weer kijken, en 

weer vindt hij enkele mannen die 

staan te niksen. Ook zij gaan in zijn 

wijngaard werken. 

Om zes uur is het werk gedaan en 

alle arbeiders krijgen hun loon. 

Degenen die het laatst gekomen zijn  

krijgen tien euro. Voor een uur 

werken  

is dat een mooi loon. De anderen den-

ken; dan krijgen wij nog veel meer. Maar 

ze krijgen allemaal precies tien euro, ook 

degenen die de hele dag ge-werkt 

hebben. 

"Dit is niet eerlijk," zeggen ze tegen de 

eigenaar van de wijngaard. "Wij heb-ben 

de hele dag in de hitte hard moe-ten 

werken. En nu geeft u ons hetzelf-de als 

degenen die maar een uurtje gewerkt 

hebben." 

Maar hij zei tegen hen: "Ik heb toch met 

jullie afgesproken dat jullie tien euro 

zouden krijgen voor de hele dag. Dan ben 

ik toch niet oneerlijk, als ik de anderen 

evenveel geef. Ik mag toch met mijn geld 

doen wat ik wil. Of ben je jaloers dat ik 

goed ben voor de anderen." 

In het koninkrijk van God gaat het niet 

om rechten hebben op iets maar wel om 

het goed doen aan mensen. 
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Het feestmaal 
  

         
 

Er was eens een koning die een groot 

feestmaal gaf.  Hij nodigde daar veel 

mensen voor uit.  

Tegen de tijd dat het feestmaal begon, 

stuurde hij zijn dienaar om de 

genodigden te gaan zeggen:  

"Kom, want alles staat klaar."  

Maar de een na de ander begon zich te 

verontschuldigen.  

"Ik heb een stuk land gekocht en ik moet 

het dringend gaan bekijken", zei er een, 

"wil me dus excuseren".  

"Ik heb vijf paar ossen gekocht en ik ga 

ze nu keuren", zei een ander, "wil me dus 

verontschuldigen".  

En een derde zei: "Ik ben pas getrouwd 

en kan dus niet komen." 

De dienaar kwam bij de koning terug en 

bracht hem verslag uit. Die was woedend.  

"Ga vlug naar de straten en de stegen van 

de stad", beval hij hem, "en breng hier de 

armen en kreupelen, de blinden en de 

lammen".  

"Meneer, uw bevel is al uitgevoerd en 

nòg is er plaats", antwoordde de dienaar.  

"Ga naar de grote wegen en naar de 

paden en dwing de mensen om binnen te 

komen", zei de koning tegen hem; "mijn 

huis moet vol. En degenen die eerste 

genodigd waren, komen er niet meer in. 

Zo kwam de feestzaal toch vol. 
 
Toen de koning binnenkwam om zijn 

gasten te zien, zag hij iemand die geen 

feestkleding droeg.  

"Vriend, hoe ben je hier binnengeko-

men zonder je voor de bruiloft gekleed 

te hebben?" vroeg de koning hem. Maar 

de man zweeg.  

Toen zei de koning: "Gooi hem meteen 

de deur uit! Hij hoort hier niet thuis". 
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De tien bruidsmeisjes 
       

 
 

Er vond een bruiloft plaats. Bij zo'n 

feest horen ook bruidsmeisjes. Tien 

meisjes waren uitgekozen en ze 

kwamen met hun olielampen naar de 

feestzaal. 

Maar de bruidegom liet flink op zich 

wachten en de tien meisjes zaten een 

beetje te dommelen. 

Opeens werd er geroepen: "Daar komt 

hij aan. Maak je vlug klaar". 

De meisjes waren meteen klaarwakker, 

maar voor vijf van hen was het hevig 

schrikken. Ze hadden  

wel hun olielampen bij zich, maar de 

olie waren ze vergeten mee te nemen. 

Die vijf domme meisjes vroegen aan 

de wijze meisjes die wel olie meege-

bracht hadden: 

"Geef ons alsjeblieft een beetje van 

jullie olie, want onze lampen gaan uit." 

Maar de wijze meisjes zeiden: 

"Sorry, hoor! Je moet zelf maar even 

olie gaan kopen in de winkel. Anders 

hebben we zelf geen olie genoeg voor 

het feest." 

De domme meisjes hadden geen keus 

en gingen dus naar de winkel. Omdat 

de winkelier allang sliep, duurde het 

een hele poos voordat zij wat olie te 

pakken hadden. 

Terwijl zij weg waren, kwam de 

bruidegom. En de bruidsmeisjes die 

klaar stonden, gingen met hem naar 

binnen om feest de vieren. Toen 

iedereen binnen was, ging de deur op 

slot. 

Toen de andere meisjes terugkwamen 

van de winkel, vonden ze de deur 

gesloten. Wat een ramp. 

Ze bonsden op de deur en riepen om 

het hardst: "Meneer, laat ons alsje-

blieft binnen. Wij horen ook bij het 

feest." 

Maar de bruidegom riep vanaf het 

balkon: "Ga weg, ik ken jullie niet." 

 

Je moet wel goed nadenken om deel te 

kunnen nemen aan het feest in het 

Koninkrijk van God. 
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De drie dienaars 
   

  
Er was eens een rijk man die een grote 

reis ging maken. Hij had drie dienaars 

en aan hen vertrouwde hij zijn 

bezittingen toe. 

Aan de eerste gaf hij 1000 euro, aan de 

tweede 500 euro en aan de derde gaf 

hij 100 euro. "Zorg er goed voor en 

doe er wat mee," zei hij en hij vertrok 

naar het buitenland. 

De dienaar die 1000 euro gekregen 

had, ging er zaken mee doen en in een 

jaar tijd had hij het bedrag verdubbeld. 

Ook de tweede die 500 euro gekregen 

had, deed er goede zaken mee. Ook hij 

verdubbelde het bedrag. 

De derde echter dacht bij zichzelf: "Ik 

zie het niet zitten. Dat zaken doen ligt 

me niet en als ik verlies dan is de baas 

woedend. Weet je wat, ik stop het in de 

grond, dan kan ik het ook niet 

kwijtraken." 

Na een jaar kwam de rijke man weer 

terug en hij riep zijn dienaar bij zich 

om verantwoording af te leggen. 

De eerste kwam triomfantelijk bij hem 

en zei: "U hebt mij 1000 euro gegeven. 

Kijk eens: ik heb er nog eens 1000 bij 

verdiend." 

"Prachtig", zei zijn baas, "je bent een 

goed en trouw dienaar. Je hebt dit 

bedrag goed beheerd, ik zal je nog een 

veel groter bedrag toevertrouwen. Kom 

en feest met me mee." 

De tweede dienaar kwam binnen met 

een brede lach op zijn gezicht: "U hebt 

mij 500 euro gegeven, ik heb er nog 

500 bij verdiend. 

En weer zei zijn baas: "Prachtig. Je 

bent een goed en trouw dienaar. Je hebt 

dit bedrag goed beheerd, ik zal je nog 

een veel groter bedrag toevertrouwen. 

Kom en feest met me mee." 

Toen kwam de derde dienaar met een 

zuur gezicht. Hij zei: "Ik weet dat u 

streng bent en het geld u heilig is. Ik 

heb geen risico's genomen en uw geld 

in de grond verstopt. Hier is uw 100 

euro, er ontbreekt niets aan. 

Toen zei de rijke man tegen hem: "Wat 

ben je toch een domme en luie dienaar. 

Als jij zo goed wist dat het geld me 

heilig was, dan had je het op zijn 

minste naar de bank moeten brengen. 

Dan had ik tenminste nog rente 

gekregen." 

Hij pakte de 100 euro en gaf die aan de 

dienaar die al 1000 euro gekregen had. 

Hij zei: "Iedereen die zijn talenten 

goed gebruikt, krijgt mee en wie er 

niets mee doet verliest alles."
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De zaaier 

 
 

'De zaaier ging zaaien. Bij het zaaien 

viel een gedeelte langs de weg. Er 

kwamen vogels die dat zaad opaten. 

Een ander gedeelte viel op de 

rotsgrond. Daar lag weinig aarde. 

Het zaad kwam snel op, want de 

grond was niet diep. Maar toen de 

zon was opgekomen, verschroeide 

het jonge groen en omdat het geen 

wortels had, verdorde het. Een ander 

deel viel tussen de distels. De distels 

schoten op en verstikten het zaad. De 

rest van het zaad viel in goede grond 

en zette vrucht: een deel bracht 

honderdmaal zoveel op, een ander 

deel zestig en weer een ander deel 

dertigmaal. Wie oren heeft, moet 

ook luisteren!'  

 

Het onkruid 
 

'Het hemelse koninkrijk lijkt op een man 

die goed zaad in zijn akker zaaide. Maar 

's nachts toen de mensen sliepen, kwam 

zijn vijand en zaaide onkruid tussen het 

koren en verdween weer. Toen het jonge 

groen opkwam en vrucht begon te zetten, 

kwam ook het onkruid te voorschijn.  

De knechts gingen naar de eigenaar toe 

en vroegen: Heer, hebt u wel goed zaad 

in uw akker gezaaid? Waar komt anders 

al dat onkruid vandaan?  

Hij antwoordde: Dat heeft een vijand van 

me gedaan.  

Zijn knechts zeiden: Wilt u dat we het 

onkruid er tussen uit gaan halen?  

Nee, zei hij, want als jullie het er tussen 

uit halen, trek je ook het koren mee uit. 

Laat het koren maar samen opgroeien 

met het onkruid tot de oogst. En als de 

oogsttijd is gekomen, zal ik tegen de 

maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid 

bij elkaar en bind het tot bossen samen 

om het te verbranden; verzamel dan het 

koren en sla het op in mijn schuur.'  
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De verloren zoon 
    Er was een man die twee zoons had.  

Vader, zei de jongste tegen hem, geef mij 

dat deel van uw bezit waarop ik recht heb. 

En de vader verdeelde zijn vermogen onder 

zijn twee zoons.  

Een paar dagen later verzilverde de jongste 

zoon zijn aandeel en ging op reis naar een 

ver land. Daar leidde hij een losbandig 

leven en joeg zo aal zijn geld erdoor.  

Toen hij alles had verkwist, ontstond er in 

dat land een vreselijke hongersnood.  

Hij verging van de honger en dacht aan 

thuis waar het goed was. Eigenlijk durfde 

hij niet goed naar huis, maar van armoe 

ging hij toch terug. Hij wist geen andere oplossing. 

Hij was nog ver van huis, toen zijn vader hem al zag. Hij liep  zijn zoon snel tegemoet, 

sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. "Wat ben ik blij dat je er weer bent" zei 

hij. 

"Vader", zei zijn zoon, "ik heb gezondigd tegen God en tegen u; ik verdien het niet nog 

langer uw zoon genoemd te worden. Laat mij maar als een van uw knechten werken op 

het land." 

Maar zijn vader wilde er niets van weten, zo blij was hij. Hij zei tegen zijn knechts: " 

Vlug! Haal schone kleren en laat hem die aantrekken; steek een ring aan zijn vinger en 

doe hem schoenen aan.  

Haal het mestkalf van stal en slacht het, want we gaan feest vieren. Want deze zoon van 

me was dood en staat weer levend voor me; hij was verloren en is weer gevonden."  

En het feest begon. 

De oudste zoon was op het land. Toen hij terugkeerde en dicht bij huis kwam, hoorde 

hij muziek en dans. Hij riep een van de knechts en vroeg hem wat dat te betekenen had.  

"Uw broer is terug", antwoordde die, "en uw vader is zo blij dat hij hem weer terug 

heeft dan hij een groot feest geeft.".  

De oudste zoon was echter woedend en wilde niet naar binnen. Zijn vader kwam naar 

buiten en probeerde hem over te halen.  

Maar hij zei tegen zijn vader. Ik heb altijd keurig opgepast. Ik heb altijd gedaan wat u 

van mij vroeg. Maar voor mij hebt u nooit een feest gegeven. Maar die jongste zoon van 

u, die nietsnut, heeft uw geld opgemaakt en nu hij terug is, geeft u een groot feest. Ik 

vind het niet eerlijk." 

Zijn vader zei: "Maar jongen toch, jij bent toch altijd bij me en we delen toch alles 

samen. Wees toch blij dat je broer weer terug is. Hij was verloren en is weer gevonden." 
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De barmhartige Samaritaan 
'Er was eens een man die van Jeruzalem naar 

Jericho reisde en door rovers werd overvallen. 

Ze schudden hem uit, sloegen op hem los, en 

lieten hem half dood liggen. Bij toeval reisde er 

langs die weg een priester naar Jericho, maar 

toen hij die man zag liggen, ging hij met een 

boog om hem heen. Hetzelfde deed een Leviet 

die daar langs kwam; ook hij ging toen hij de 

man zag liggen, met een boog voorbij. Een 

Samaritaan, eveneens op reis, kwam daar ook 

langs. Maar toen hij de man zag liggen, was hij 

met hem begaan. Hij ging naar hem toe, maakte zijn wonden schoon met olie en wijn 

en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen ezel en vervoerde hem naar een herberg 

waar hij hem verzorgde. De volgende dag nam hij twee zilverstukken en gaf die aan de 

herbergier: Zorg voor hem, en mocht u nog kosten moeten maken, dan zal ik u die 

betalen als ik terugkom!' En Jezus besloot: 'Wat denkt u? Wie van de drie is de naaste 

geweest van de man die in handen viel van de rovers?' 'Dat was hij die zich het lot van 

de man aantrok,' antwoordde de wetgeleerde. 'Ga dan en doe als hij,' zei Jezus tegen 

hem. 

 

Twee mensen gingen bidden in de tempel 
 

'Twee mannen gingen naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër, de ander 

een tollenaar.  

De Farizeeër stond rechtop en bad bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de 

rest: hebzuchtig, oneerlijk en overspelig, en ook niet zoals die tollenaar daar! Ik vast 

tweemaal per week en sta het tiende deel af van al wat ik bezit.  

Maar de tollenaar bleef op een afstand staan en durfde zelfs zijn ogen niet naar de 

hemel op te slaan. Hij sloeg zich berouwvol op de borst 

en zei: O God, wees mij, zondaar, genadig!  

Geloof mij,' zei Jezus, 'deze man, en niet de Farizeeër, 

ging bevrijd van zijn schuld naar huis. Want ieder die 

zichzelf verheft, zal vernederd, maar wie zichzelf 

vernedert, zal verheven worden.' 
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U heft geen toegang 
 
Als ik naar de hemel kijk, 

waar de wind zijn spel speelt 

met de witte wolken, 

waar vogels hun vleugels uitslaan  

en zon en maan, 

planeten en sterren 

een fascinerend schouwspel zijn,  

besef ik dat dat alles zomaar 

gratis en voor niets te zien is. 

 

U heft geen toegang 

voor de hoogtepunten 

van uw schepping. 

En voor een blik 

op de ondergaande zon 

of een wandeling onder 

de nachtelijke sterrenhemel  

hoeven we niet uren 

voor de kassa te staan. 

We moeten er slechts 

oog voor hebben en tijd voor maken. 

 

U opent ons de ogen. 

Door u zien wij 

hoezeer wij geneigd zijn 

om alles in geld uit te drukken 

en hoe eenzijdig wij gericht zijn  

op de economische waarde van iets. 

 

Wat waarde heeft 

hoeft God zij dank niet  

duur te zijn.  

De rekenmachine is 

door de mens geschapen. 

Maar u bent de Schepper 

van het leven zelf. 

  Zien in geloof 
 
Zien in geloof 

is verder kijken 

dan de buitenkant. 

Is kansen zien 

in wie kansloos is. 

Is in een schuldig mens 

een stukje onschuld zien. 

Zien in geloof 

is kijken met ogen 

vol hoop en verwachting. 

Is de morgen zien 

als het nog nacht is. 

Is in een kind in een stal 

een koning zien. 

Zien in geloof 

is oog hebben 

voor wat verborgen is. 

Is vrede zien 

in oorlogstijd. 

Is in een medemens 

iets van God zien. 

 

 

 
 

Gebed 
 
Goede God, 

U bent geen god  

van steen of hout. 

U bent een God die meegaat 

met ons, mensen; 

die luistert 

als we wat willen vragen, 

die troost 

als we verdrietig zijn, 

die lacht 

als we blij zijn. 

U bent een God 

die voor ons zorgt. 

Dank u wel, 

voor alle mooie dingen 

die we telkens weer krijgen. 

 

 


