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HIJ is de titel van het derde hoofdstuk 

Met HIJ wordt God maar vooral  

Jezus van Nazaret bedoeld. 

Omdat je gedoopt bent, 

hoor je bij de Kerk van Jezus. 

Wie was die Jezus eigenlijk? 

Wat heeft hij betekend  

voor mensen in zijn tijd? 

Wat heeft hij ons nog te vertellen? 
 

 
Wie is Jezus van Nazaret? 

 
Hij is ons brood, zeggen zij die verhongeren. 

Hij is onze weg, zeggen zij die zoekende zijn. 

Hij leert ons een nieuwe taal, zeggen zij die 

stemloos zijn. 

Hij heeft ons gevonden, zeggen zij die verloren 

waren. 

Hij lijdt met ons, zeggen de vervolgden. 

Hij maakt ons duidelijk wat we niet weten, zeggen 

de geleerden. 

Hij schenkt ons het leven, zeggen de stervenden. 

Hij is een van ons en wij horen bij Hem, zeggen de 

armen. 
 
Om die Jezus wat beter te leren kennen  

kijken we samen naar de verhalen  

die hij verteld heeft, verhalen  

die ook ons nog wat te zeggen hebben.  

De vraag is wel: hoe moeten we  

die boodschap vertalen naar onze tijd toe? 
 
Daar willen we samen even over nadenken op 

Donderdag 2 oktober. 

 

Hulpouders zijn: 



Een politiebericht    Gezocht 

 
 

 

Jezus van Nazaret, alias de Christus, de Messias, Mensenzoon, de zoon van 

God, de koning der koningen, de vredevorst enz. 
 
Hij heeft zich schuldig gemaakt aan de volgende delicten: 

onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde, 

het maken van wijn en het uitdelen van eten, 

het lastig vallen van zakenlieden in de tempel. 

Hij gaat om met bekende misdadigers, radicalen,  

anarchisten, prostituees en vagebonden. 

Hij beweert de macht te hebben om mensen  

tot Gods kinderen te maken. 
 
Zijn uiterlijk: een typische hippie, lange haren,  

baard, lang kleed, sandalen. 

Hij houdt zich graag op in achterbuurten, heeft enige  

rijke vrienden, verbergt zich graag in de woestijn. 
 
Waarschuwing: deze man is uiterst gevaarlijk. 

Zijn boodschap werkt zeer aanstekelijk op jongeren die  

nog niet geleerd hebben om geen aandacht aan hem te besteden. Hij 

verandert mensen en beweert ze vrij te maken. 

Waarschuwing: hij is nog steeds op vrije voeten! 

 

Dus  
 Donderdag 2 oktober 
van 19.00 tot 20.30 uur 

voor jongeren en ouderjongeren en ouderjongeren en ouderjongeren en ouder((((ssss ) 
op de Josefschool    
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Derde project: HIJ 
 
 
We kunnen niet zonder een ander, 

we hebben elkaar nodig. 

Dat hebben we gezien bij het vorige 

hoofdstuk WIJ. 

In dit derde hoofdstuk gaat het over God en 

vooral over Jezus waarin God een beetje 

zichtbaar is geworden.  

In onze christelijke traditie is Jezus een 

belangrijke figuur die ons leven van nu 

beïnvloedt (moet beïnvloeden).  

In dit hoofdstuk proberen we te ontdekken 

HOE Jezus leefde en 

WAT Hij opriep bij mensen. 
 

Hij wil ook nu met mensen optrekken, 

juist zoals toen, met iedereen, wie of wat hij of 

zij ook is. 
 
Toen had Hij grote invloed op zijn toehoorders, 

Er sprak iets bijzonders uit heel zijn doen en laten. 

Hij "deed" de mensen met wie Hij omging, iets. 

Hij "vormde" hen. Hij wil ook ons vormen. 
 
Hij wil ook nu mensen de ogen openen voor de  

dingen die werkelijk belangrijk zijn in het leven. 
 
Om de verhalen over Jezus een beetje te begrijpen 

moet je ook iets weten van de omstandigheden 

waarin de mensen in die tijd leefden.  
 
 

 

 

 

 


